
ORDE VAN DIENST 25 AUGUSTUS 
Ds. Marijke van Selm 
Organist Ron van Halen 
 
Woord van welkom 
Lied 210: 1, 2 God van hemel zee en aarde 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Lied 210: 3 
 
Gebed om onƞerming: Lied 356: 1, 2, 3, 5, 6, 7 O God die uit het water  
Enkele woorden 
Gloria: 871 alle coupleƩen Jezus zal heersen waar de zon 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Aandacht voor de kinderen 
Kinderlied  
 
Lezing: Exodus 14 
Psalm 81: 1, 2, 5, 11 
Lezing Openbaring 21: 1‐4 
Psalm 81: 8, 9, 14 
Verkondiging 
 
Lied 467 uit Liedboek voor de Kerken alle coupleƩen: O eeuw’ge Vader, sterk in macht  
 
1 O eeuwige Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grondloze oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
2 O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder ’t stormen rusƟg sliep 
en wandelde over ’t schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
3 O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij ’t geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 



 
4 O God, die ons behoeden wilt, 
bescherm de broeders, wees hun schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van ’t geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmharƟgheid. 
 
Dankgebed en voorbeden 
SƟl gebed 
Lied 1006 Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Leid Gij mij wees mijn bevrijder (Het liefste lied van overzee, Rood, nr. 37) 
 
Leid Gij mij, wees mijn bevrijder, 
Breng mij naar het Vaderland. 
In de dreigende woesƟjnen 
Zoek ik naar uw vaste hand. 
Brood des levens, brood des levens, 
Manna dat mijn honger sƟlt. 
Manna dat mijn honger sƟlt. 
 
Sla de rots en laat het stromen, 
Water dat mijn dorst geneest! 
Wijs in wolk en vuur mij wegen 
Door de nacht van angst en vrees. 
Levend water, levend water, 
Dat mijn dorst voor alƟjd lest. 
Dat mijn dorst voor alƟjd lest. 
 
Draag mij, als ik bang te moede 
Aankom bij de doodsjordaan. 
Die de dood hebt overwonnen,  
Breng ook mij naar Kanaän. 
Waar ik zingend, waar ik zingend 
Voor uw aangezicht zal staan. 
Voor uw aangezicht zal staan. 
 
Zending en zegen 


